
 

Oom Janus en Tante Piet  

Herdacht in de kerk 

Door Piet van Tilbeurgh 

 

 

Janus Gelten 25-09-1917 - 20-03-1998 

 

Oom Janus 

Ongeveer een half jaar terug voor de winter begon, gaf U omdat u 80 jaar was geworden een 

mooi, goed rustig feest voor Uw naaste familieleden. Uw vriendin Tiny was er met haar kinderen 

Uw Zuster Jo met haar man Piel Franken. Uw Schoonzuster Trui en andere Familieleden. Van 

Uw vrouwskant, Tante Piet, waren er: 

Tante Liza met haar vriend Jos. Tante Jo van Hoeve ‘t  Slot met haar vriend Christ. Verder vele 

nichten en neven met hun echtgenotes. 

Het werd een gezellige middag en avond. 

Allen spraken wel even met U, en allen, wenste U nog een langdurende gezondheid! Wij allen 

namen ‘s-avonds van U afscheid en zinspeelde op een herhaling, na enige jaren. Je glimlachte en 

knikte van misschien!  Voor velen was dit het laatste afscheid! 

 

Oom Janus U was een boer in hart en ziel, Samen met uw ouders broers en zuster. 

De dag voor de lente begon was U nog de gehele dag op het land: De hof van je schoonzuster 

Trui. Rond half 4 dronk U met haar nog een kop koffie. Omstreeks 4 uur pootte U nog 

aardappelen  waarna je naar huis ging. Nog even een groet naar Trui, met een blik over alles wat 

je al gezaaid en geplant had. 

Tot over- overmorgen zal je gedachten geweest zijn. Het was vrijdag. 

Daarna was Oom Janus op weg naar huis. Om te genieten van een welverdiende rust. Na enkele 

uren nam hij plaats in zijn stoel. De gedachten bij de volgende dag. 

De eerste dag van de lente en een weekeinde 

Hij zou immers naar zijn vriendin gaan om daar gezellig het weekeinde door te brengen. 

Mogelijk kwamen haar gehuwde kinderen met haar kleinkinderen Kees Marleen.  

 

Voordat ge naar hun toeging  zou je eerst een bezoek brengen je aan je oudere broer Co, in Huize 

St. Elisabeth en vooral praten over alles wat landbouwers eigen is. Zo ook over het vroegere 

ouderlijk huis, wat nu Halsters Heemhuis is. 

Kort geleden bezocht je nog met Sien, een dochter van Uw vriendin dit Heemhuis en genoot er 

intens! Het Heemhuis, Uw ouderlijk huis waar U 8o jaar geleden geboren werd. 

Oom Janus U was altijd, voor iedereen een geduldig luisteraar en vol belangstelling over alles 

wat ze U vertelde, verhalen over alles en nog wat. Dikwijls ook over de gezondheid van ons 

allen. Steeds U raad zeer op prijs stellend. 

Met Uzelf ging het veelal redelijk, wat ouderdom kwaaltjes! 

 

Dikwijls bezochten, ons gezin, Moeder Sjan, kinderen Erik en Dianne en ondergetekende Piet U 

vanuit Boxtel. U was en altijd blij dat wij kwamen en wij vonden bij U, als het ware, het 

ouderlijk huis terug. Vroeger kwamen onze kinderen veel mee, vroeger toen ze gingen werken 

werd dat toch wel minder, maar dan waren ze er plotseling weer.  

Voor onze kleindochter Michelle, haast 4 jaar was Oom Janus en Halsteren al een groot begrip. 

Oom Janus de laatste jaren is in Uw huis een winkeltje gevestigd van Uw nicht Riet Nefs Gelten 

en haar vriendin Mariët 



Het winkeltje werd het Groenendaaltje genoemd, naar Uw Ouderlijk huis Groenendaal. 

Een mooie boerderij die het woeste water van de watersnood in 1953, met zijn bewoners mocht 

overleven. Nu een winkeltje in Uw huis aan de Dorpsstraat met een komen. en gaan van 

bezoekers.  

Dat gaf u een prettig gevoel en het verdrong de eenzaamheid. 

 

Dan sliep U rustig in tijdens het lezen van Uw krant in Uw stoel. 

Vrijdag 20 Maart kwam U voldaan van het land en ging rusten in Uw stoel.  

Al spoedig was op weg naar uw lieve vrouw die 7 jaar geleden overleed. 

Ons aller Tante Piet. 

Op weg naar Uw lieve Ouders en broers Willem en Kees. 

De andere morgen kwam Uw nicht Riet Nefs Gelten zien hoe U het maakte! 

Uw sliep rustig in Uw stoel. De eeuwige slaap. 

Oom Janus Bedankt, tot ziens! Daar Boven. 

 

Piet van Tilbeurgh 26 Maart 1998. 

 

 

Petronella Bogers 13-06-1905 - 21-01-1991 

 

 

Tante Piet 

Wie was U? 

Voor velen van ons een begrip. Velen van ons ouderen gingen bij Tante Piet op vakantie. Wij 

waren. altijd welkom! Maar ook zij werd ouder en opeens ging het niet meer ! 

 

Tante Piel werd geboren op Hoeve 't Slot te Lepelstraat in 1905 

2 van haar zusters stierven vroeg. 

Al haar 7 andere zusters en oudere broer, waaronder mijn moeder Anna, stichtte zelf een gezin. 

Tante Piet hoopte ook op dit geluk; maar zij als jongste meisje bleef achter en voelde zich 

genoodzaakt voor haar ouders en 3 jongere broers blijven zorgen.  Zij en die ook zoveel van 

kinderen hield, en eens op eigen kinderen hoopte! Ook Tante. Piet had als jong meisje verkering! 

Maar als haar dan vroeg jongen  “Wanneer”, dan was haar antwoord steeds; laten wij nog een 

tijdje wachten. Zo ging het enige een malen! Ik nog zeer jong, toch zag ik wel dat dit steeds een 

zware beslissing was!  

Toen Oma, haar Moeder Marie Bogers-Dankers, in 1930 overleed, de vooravond van de geboorte 

van onze koningin Beatrix, bleef Tante Piet als vrouw met haar Vader. 3 broers en mij alleen! 

Vrij kort nadien kreeg Tante Piet een ongeluk. Een zware hersenschudding hield haar vele dagen 

bewusteloos ; geplaagd door kwade dromen ! Langzaam ween herstelde Tante Piet, en nam het 

werk weer geheel op zich. Haar nichtje Corry Wijnen, jong meisje, kwam haar helpen en woonde 

een vele jaren of de boerderij !  Oom Lindert huwde met tante Coba Balvers en gingen elders 

wonen. 

Later, begin 1943, het derde jaar van de oorlog; Huwde  Oom Gommert met Tante Jo. Joke 

Meesters. 

Het jonge paar bleef op de boerderij!  Wij Opa Bogers, Tante Piet, Oom Harrie en ik vertrokken 

naar Halsteren. Na ruim een jaar werden wij door de Duitse bezetter uit ons huis gezet! Wij 

vertrokken weer naar de boerderij! Liefdevol opgevangen door Tante Jo en Oom Gommert. 

Direkt nа en de bevrijding gingen wij weer terug naar ons huis te Halsteren. In dit huis vormde 

wij diverse maanden, met het gezin Voshol, uit Poortvliet, een grote familie! 



Enkele jaren woonde wij gelukkig bij elkaar.  Opa Bogers werd oud en gebrekkig en moest lange 

tijd verpleegd worden. Wat natuurlijk voor het grootste deel op Tante Piet neerkwam! 27 Januari 

1947 overleed Opa, Haar Vader! 

 

De Heer Petrus Bogers. Nu waren we nog met ons drieën. Na enige tijd huwde Tante Piet met 

Oom Frans. De Heer Frans Jonkers. Het paar ging elders wonen te Halsteren! Samen beleefde zij 

diverse gelukkige jaren. Oom Harrie huwde met Tante Liza van Eekelen. Het jonge paar woonde 

enige tijd bij Tante Piet en Oom Frans in. Daarna kwam de watersnood! De Ouders Marijn 

Gelten-Jansen, uit de Polder de toen enige maanden bij hen in. Ook ik woonde toen al geruime 

tijd bij Tante Piet en Oom Frans. Hun petekind Frank Bogers was hun oogappel! In 1954 kreeg 

Oom Frans een ongeluk en werd in het ziekenhuis opgenomen. Al spoedig bleek dat hij niet kon 

genezen. Met open trompoze kwam hij naar huis!! Diverse weken verpleging volgde. Weer een 

zware tijs voor tante Piet. ‘s-nachts bijgestaan door familie en kennissen. 2 Maal per dag kwam 

onze  buurvrouw; Mevrouw. Elkhuizen; Oom Frans verzorgen! Piet van oom Sjaak en Tante 

Sianet was er veel ook de laatste nacht! In de nanacht van 30 op 31 December 1954 overleed 

Oom Frans. Nu was Tante Piet alleen. 

Ik woonde toen reeds 1½ jaar te Boxtel. Enige jaren nadien huwde Tante Piet met Oom Janus. De 

Heer Adrianes Gelten. Wederom volgde vele gelukkige jaren. 

 

Intussen was ik gehuwd met Adriana Sterke. Hoe dikwijls was Tante Piet bij ons te Boxtel en wij 

te Halsteren. Steeds was zij als een Oma voor Onze kinderen. Voor 100%% gesteund door haar 

man Oom Janus. NU was Tante Piet aanmerkelijk ouder dan haar man. Lichamelijk ging het vrij 

goed met Tante Piet.  

Maar haar geest dwaalde af! Lange tijd verzorgde Oom Janus Tante Piet zo goed mogelijk thuis, 

totdat dit niet meer mogelijk was! Uiteindelijk werd Tante Piet liefdevol opgenomen in het ABG 

te Bergen op Zoom. In het begin men haalde haar nog wel eens naar huis. Maar al spoedig moest 

zij voorgoed haar huis verlaten. Oom Janus moest opnieuw geopereerd worden. Begin December 

vorig jaar was het zover. Hij zou wel een week of 7 in het ziekenhuis moeten verblijven. Al na 

enkele dagen, nadat hij was opgenomen, bleek de gezondheid van Tante Piet snel achter uit te  

gaan. 14 December werd Tante Piet bediend. Naast de Pastor waren zuster José en ik aan 

aanwezig. Tante Piet was helder  was helder van  geest en bad zo goed mogelijk hardop mee! 

Enkele uren nadien bleek dat ze weer wat op leefde. Maar de dagen nadien werd het steeds 

moeilijker voor haar. Ook voor het personeel van het ABG waren het geen gemakkelijke dagen. 

Maar telkens als wij haar bezochten en belde, vertelde de zusters en  broeders dat ze zo lief en 

dapper was. 

Intussen kon Oom Janus alleen maar vanuit het ziekenhuis dit alles volgen. Een zware tijd voor 

beiden, juist nu ze elkaar zo nodig hadden. ‘s-Avonds 23 Januari kreeg Oom Janus van de 

specialist de mededeling dat hij de andere dag zijn vrouw mocht bezoeken. Dezelfde avond 

kwam bij ons te Boxtel de boodschap binnen dat het niet goed ging met Tante Piet. Zo snel 

mogelijk haasten wij ons met het gehele gezin nааr Bergen op Zoom. Iets voor middernacht 

kwamen wij daar aan! Tante Piet haar nicht Riet Nefs Gelten was al de gehele avond bij haar. De 

Toestand van Tante Piet leek stabiel. Hopelijk kwam Oom Janus niet te laat. Plotseling ging 

kwart voor het snel achteruit met haar. Om kwart voor 2 ‘s-nachts haalde ik Oom Janus aan het 

ziekenhuis af! Wij kwamen te laat! Tante Piet overleed in het bijzijn van mijn vrouw, Zuster 

Marjan en Zuster Thea. 

 

Vele kennissen en familie waaronder diverse neven en nichten; zowel van de  kant Bogers als 

Gelten waren er altijd als Tante Piet hen nodig had. Vooral noem ik hier haar nicht Truus van 

Haperen Gelten, die haar vele jaren hielp. Velen bezochten Tante Piet in het ABG. Allen 



daarvoor hartelijk dank namens Tante Piet. Eveneens veel dank namens Oom Janus en naaste 

bloedverwanten. In het bijzonder veel dank aan de zusters en broeders van het ABG,  Zuster Jose 

en Zuster Marjan kende Tante Piet 

vele jaren. Mocht het leven van Tante Piet wat triest lijken. Tante Piet kon heel goed, op een 

eigen manier, veel plezier maken. Bezocht graag haar Fam. had vele vriendinnen,  kennissen; 

Genoot v. d. natuur, maakte graag gedichten; ging gaarne op vakantie, naar Lourdes, en genoot 

van vele andere dingen. 

Een groot gedeelte van haar opvoeding als kind was naast haar Moeder Maria Bogers Dankers. 

Haar Oma Adriana Dankers Verbeek. Haar grootmoeder stierf 17  Maart 1923 in de leeftijd van 

85 jaren. Tante Piet was toen 18 jaar oud. Tante Piet volgde haar opleiding aan het  

Pensionaat Mariaberg te Essen. In haar jonge jaren sprak Tante Piet vrij goed Frans  

Tante Piet Bedankt. 

 

Piet van Tilbeurgh 28 Januari 1991 

 

 

 
 

 

https://bogers.nu/documenten-testamenten-aktes/herdenking-uitvaart-toespraak/ 

 

 

Frank Bogers december 2022  https://www.frankbogers.nl/ 

 











 
 













 


